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Inleiding 
Weinig bestemmingen spreken zo tot de verbeelding van natuurliefhebbers als Costa Rica. Met zo'n 25 
% van het oppervlak als beschermd natuurgebied is er gigantisch veel te beleven, niet in het minst 
omdat dit de meest biodiverse regio ter wereld is, met o.a. niet minder dan 850 soorten vogels, bijna 
dubbel zoveel als in heel Europa! En dat op een oppervlakte ongeveer zo klein als Nederland (51.000 
km²) waardoor je niet veel tijd verliest met rondreizen. Het eten is er lekker, de bevolking zeer 
vriendelijk en het is er niet echt duur.   

Met maar twee weken vakantie mogelijk was de keuze voor dit klein maar dapper landje snel gemaakt. 
Toch moet je je met twee weken sterk beperken in het aantal te bezoeken gebieden. Wij kozen voor 
"een stukje van elk" met zowel wat bergen, de Pacifische kust en de Caraïbische kust.   

Op de kaart links staan de door ons bezochte 
gebieden aangegeven. In volgorde van 
bezoek: 
- Monteverde (privaat natuurpark, 
nevelwoud 1500 à 1800 m) 
- Carara Nationaal Park (zeeniveau) 
- Poas vulkaan (2708 m) 
- Cahuita Nationaal Park (zeeniveau)   

Geografie en klimaat 
Het land ligt tussen Nicaragua en Panama op 
een 1.500-tal km ten noorden van de 
evenaar. Het bestaat uit een vrij hoge 
centrale bergrug in de lengterichting (toppen 
tot 3800 meter) die aan weerskanten afloopt 
naar laagland. In het westen ligt de Grote 
Oceaan en aan de oostkant de Caraïbische 
zee. Het klimaat in het laagland is tropisch, 
regenrijk en warm het hele jaar door. Hoe 
hoger je gaat in de bergen, hoe koeler het 
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wordt en hoe meer er mist optreedt. Enkel in het NW is er een uitgesproken droog seizoen, de 
Caraïbische kant is het natst. Er valt op vele plaatsen 3 à 5 m regen per jaar, geleverd door de 
overheersende NO-passaatwinden die vochtige lucht van over de Caraïbische Zee aanvoeren. De 
wolkenmassa botst op de centrale bergrug zodat de oostkant altijd natter is dan de westkant (behalve 
het uiterste zuidooosten waar het door andere oorzaken even regenrijk is). De gemiddeld droogste 
periode is volgens de statistieken in onze winter (december-maart) en nog volgens die statistieken valt 
de meeste neerslag in zware buien in de namiddag en 's avonds of 's nachts. Wij hebben echter 
ondervonden dat daar veel speling op zit aangezien we veel atypisch zwaar bewolkt en miezerig weer 
gehad hebben, zeker in de bergen.  

De oorspronkelijke begroeiing is bos (oerwoud), maar volgens de bodem, de hoogte en het klimaat 
kunnen vele verschillende types onderscheiden worden. Wij bezochten laagland nat woud ("tropical 
moist/wet forest") aan de Pacifische (Carara) en de Caraïbische kant (Cahuita), gedeeltelijk 
loofverliezend woud ("tropical dry forest") in het noordwesten (onderweg), nevelwoud ("cloud forest" 
of juister "lower mountain rain forest") omtrent 1.500 à 2.000 m (Monteverde), door de wind kort 
gehouden elfenwoud ("elfin forest") hoog bovenop de vulkaan Poas op 2.700 m en "swamp forest" op 
zeeniveau aan de Caraïbische kant (Cahuita).  

   

Foto boven: het NW van het land kent een droog en nat seizoen. In het droog seizoen (nu) verliezen veel bomen 
hun bladeren. Het is eerder een bossavanne. Foto rechts: overgang van droge laagland naar het nevelwoud van 
Monteverde (achteraan, in nevel gehuld, deze wolken komen bijna elke dag van de "achterkant", de Caraibische 
kant van de bergrug).  

    

Dit is het nevelwoud van Monteverde e.o.. Prachtig ! Overal epifyten: bromelia's, orchideeën, mossen, varens, …  

   

Op de foto links vooraan: overst rom ingsvlakte van de Tarcoles- r iv ier met op de achtergrond het laaglandregen-
woud van Carara. De parasolvorm ige loofverliezende bom en groeien hier aan de rand van hun areaal (horen thuis 
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in het NW) dat hier over lapt met het regenrij kere zuiden. I n het park zelf zij n een klein aantal open plaatsen ( foto 
m idden) die ideaal zijn om naar vogels te kij ken. Door de drogere lucht komen hier niet zoveel epifyten voor als in 
het nevelwoud, maar de bomen zijn met hun vlotte 40 m hoogte zeker zo indrukwekkend.  

   

Boven op de Poas vulkaan groeit "elfin forest": een ondoordringbaar kluwen van taaie takken. Toch is hier heel wat 
bloei en hierdoor zijn er veel kolibri's. Er komen veel "kamerplanten" van bij ons voor. Zet ze niet te droog !  


